
Klooster ter Apel 

Woensdag 26 februari stond er een leuk en 

vooral leerzaam uitje op de planning van de 

groepen 5/6 en 7/8. Zij zijn met elkaar naar 

het Museum klooster in Ter Apel geweest. 

Er stond hen daar ook een verassing te 

wachten. Zo kwamen ze er na binnenkomst 

al gauw achter dat ze ook een echt habijt aan mochten die de kruisheren uit 

het klooster ook droegen. Zo voelde het net alsof er echte kruisheren en 

kruisvrouwen rondliepen.  

Er werden zoveel vragen gesteld door de leerlingen, dat er tijd tekort was om alles te beantwoorden. 

Drie gidsen hebben heel wat afgepraat, want de vragen waren niet altijd even makkelijk te 

beantwoorden. Ze stonden versteld te kijken van de voorkennis die de kinderen hadden. En er werd 

heel wat gevraagd:  

- Wat deden de kruisheren elke dag?  

- Is een kruisheer hetzelfde als een monnik?  

- Hoe laat gingen de kruisheren uit bed?  

En daar hebben we wat van geleerd! Zo weten we nu dat monniken een 

verzamelnaam is voor alle soorten orden bij elkaar. En dat kruisheren één 

van die orde waren. Er waren stukken van het klooster gerenoveerd, maar 

er was ook nog een groot deel origineel van het hout en het steen. Dat hout 

was al meer dan 550 jaar oud.  Hout blijft dus erg lang goed. Er was in die 

tijd nog geen centrale verwarming en ze hadden ook nog geen glazen 

ramen. Daarom was het er een stuk kouder in de winter dan nu. De 

binnenmuren, voor bijvoorbeeld de slaapcellen, werden gemaakt van hooi, 

leem en van uitwerpselen van dieren. Doordat er geen glazen ramen waren, 

werden de ramen opgevuld met strobalen in de winter, zodat het niet teveel 

tochtte. Ze hadden hoge randen aan het bed, zodat ze minder last hadden van de 

tocht. Hun beddengoed was gemaakt van schapenvacht. En de matrassen en 

kussens werden gevuld met stro. En weet je wat nu zo leuk was …. WIJ mochten 

allemaal ook even in zo’n bed liggen! De bedden waren een beetje klein, maar dat 

kwam omdat ze toen zittend sliepen. Om het lekker te laten ruiken in de slaapcellen 

gebruikten ze lievevrouwenbedstro. 

Wat we allemaal nogal grappig vonden 

was de plaspot naast het bed en vooral 

waar de mensen hem toen wel eens 

leeg gooiden…. 



Op het habijt was een kruis te zien. De verticale strepen waren rood en stonden voor het bloed van 

Christus en de horizontale strepen waren wit en verbeeldden 

water. 

We leerden dat de kruisheren ’s ochtends al om 04.00 uur uit bed 

gingen en dat ze 7 keer op een dag gingen bidden in de kerk. In die 

kerk moesten ze staan, soms wel 1,5 uur. Er werd op ze gelet door 

de gaatjes in de 

brug, ze 

moesten 

wakker blijven 

anders kregen 

ze straf. De 

brug verdeelde 

de kerk in twee 

delen, één voor de kruisheren en één voor de 

leken. Er waren ook 3 stoelen, die 

priestergestoelte heetten. En er was een luik in 

de kerk die de ziekenzaal met de kerk verbinden, 

zodat de zieken mee konden luisteren.  De 

kruisheren gingen dan staan met hun rug naar de ondeugden die afgebeeld werden in hout aan de 

kant van de muur. Elk gezicht verbeeldde een ondeugd; zoals een hoofd met grote oren, dat als 

luistervink werd beschouwd. Daarnaast waren ze ook druk in de tuin en op het land, omdat ze hun 

eigen eten verzorgden en hun eigen bier brouwden. Dat deden ze omdat water niet zo gedronken 

kon worden, omdat het niet gezuiverd was.  Ze verzorgden ook zieken en dat deden ze met kruiden 

uit hun eigen tuin. Ze maakten daar een papje van en deden dat soms zelfs op rechtstreeks op de 

huid. En als iemand hoofdpijn had dan hielp het als er een uur op jeneverbessen werd 

gekauwd.   

De kruisheren schreven de Bijbel over in het scriptorium. Dat overschrijven moest heel 

zorgvuldig, want als de inkt lekte dan kon dat een grote vlek opleveren, waardoor veel 

schrijfwerk verloren zou gaan. Ze schreven allen één bladzijde per keer en dat deden 

ze in precies hetzelfde handschrift! In het scriptorium mocht je niet praten en als je 

het wel deed dan kreeg je straf. Zo kon je in het scriptorium ongestoord werken.  

Aan het einde van de rondleiding werd er in drie groepen een speurtocht gedaan. Uit 

de antwoorden kwam een woord. En dat ging goed! Alle antwoorden waren zo 

verzameld. Wat dat is, gaan we hier natuurlijk niet zeggen. Kom en ervaar het zelf 

maar hoe leuk het allemaal is.   

Na ruim 2 uur werd de groep weer verzameld. Er waren nog vragen te over, maar we moesten weer 

richting de kerk. We hebben veel gezien, geleerd en vooral beleefd hoe de kruisheren leefden!   

Groetjes van alle kinderen en juffen van groep 5/6 en 7/8.  

 


