Hallo wij zitten op de Abt Emoschool in Westeremden en wij zijn 21 januari 2020 naar het klooster in
Ter Apel geweest. Met de Wilgenstee uit Zeerijp zijn wij met een oude museumbus naar
het(monniken) klooster gereden. Toen we aankwamen gingen we met een grote sleutel de deur
open maken. En toen we naar binnen gingen kregen we een habijt aan. Het was superleuk om

iedereen zo te zien. En het was lekker warm.

Daarna hebben we ons opgesplitst en in twee groepen een rondleiding door het klooster gekregen.
Als eerste gingen we naar de eetkamer en daar legden ze uit hoe ze daar vroeger aten. En daar was
ook een kaart waar alle kloosters opstaan. Door de mooie kruisgangen liepen we naar de
slaapkamers en een ziekenzaal. En daar konden we ook mooi de kruisgangen van boven zien. En wist
je dat de monniken niet liggend slapen maar soort van zittend, omdat ze dachten dat het bloed en
vocht naar hun hoofd zou stromen. Toen we de ziekenzaal in kwamen was er een luik dat naar de
kerk ging zodat de zieken ook naar de dienst konden luisteren. Want ja in elk klooster zit een kerk.

Toen we beneden in de kerk stonden waren er stoeltjes waar je half op mocht zitten. En je werd
goed in gaten gehouden door de gaten in de muren dus als je in slaap viel kreeg je op je kop. Toen we
verder liepen kwamen we in een kamer en daar stond in elke hoek een mooi habijt voor elke
gelegenheid. Toen zijn we in kleine groepjes een speurtocht gaan lopen. Dat was superleuk. En toen
hebben we afscheid genomen. Het was een super leerzame dag. We komen zeker nog een keertje
terug.

Groetjes Tiffany, Linn en Anna van de Abt Emo school




